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K.B.O. - BRABANT afd. Deurne West  22e jaargang 2023 

 

RABOBANK DEURNE nr. NL70 RABO 0110 8449 63 t.n.v. KBO Deurne West 

BESTUUR: KBO DEURNE WEST 

VOORZITTER EN WAARNEMEND SECRETARIS: Cees van de Ven 

Schutsboom 3, 5751 JA Deurne    06-21840561  

Email: ceesvandeven@hetnet.nl  

SECRETARIS EN VICEVOORZITTER: Vacature 

 2de SECRETARIS: Paul Nieuwendijk 

Batspade 32, 5754 HB Deurne  0493-311446   

Email: paul.nieuwendijk@hotmail.nl 

PENNINGMEESTER: Noud van de Ven 

Kemper 32, 5751 CV Deurne    0493-317223  

Email: a.m.p.vandeven@hotmail.com  

2de PENNINGMEESTER: Cees van de Ven 

Schutsboom 3, 5751 JA Deurne    06-21840561  

Email: ceesvandeven@hetnet.nl  

LEDENADMINISTRATIE: Cees van de Ven 

Schutsboom 3, 5751 JA Deurne    06-21840561  

Email: ceesvandeven@hetnet.nl 

BESTUURSLID: Piet Beekman 

Hogeweg 31, 5751 KX Deurne    0493-319254  

Email: p.beekman30@chello.nl  

BESTUURSLID: Marij Bierings - de Wit 

Albert Schweitzerstraat 31,  5751 MG Deurne    06-13672203 

Email: marijkedewit54@hotmail.com  

 

 

mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:a.m.p.vandeven@hotmail.com
mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:ceesvandeven@hetnet.nl
mailto:p.beekman30@chello.nl
mailto:margameulendijks@upcmail.nl
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS:  

 
Parochiecentrum Visser 2,     312486 Email: info@heiligewillibrorddeurne.nl 
Openingstijd maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 u.  
Voor meer informatie - bv. voor het opgeven van intenties - kunt u ook terecht op 
www.heiligewillibrorddeurne.nl 
 
Pastoor Dieter Hedebouw Stationstraat 59 
  0493 - 763423 Email: pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl  
Alleen voor dringende zaken 06 - 49669920 
 
Pastorie SoW-Gemeente Contactadres 
Ds. A. P. Rebel Molvense Erven 70,  5672 HM Nuenen 
 
Dokterspost Helmond    088 - 8765151 
Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond (Elkerliek Ziekenhuis) 
 
Politie alarmnummer 112  
Wijkagent: Deurne Centrum en Deurne West  
Marjon van Helmond    0900 - 8844 
marjon.van.helmond@politie.nl 
 
Hulpmiddelen voor ouderen. 
Molenstraat 24 
5751 LD   Deurne 

 0493 - 314860 
 
Wijkcoördinator Deurne West Ria Kandelaars 
Tel. 06-89974908 
Email: ria.kandelaars@levgroep.nl of via Zorg in Deurne. 0493-387387. 
De wijkcoördinator is op wisselende tijden op verschillende plekken aanwezig in de wijk.  
 
LEV- groep Deurne    0493-352500 Email: info@levgroep.nl 
Tijdens kantooruren elke werkdag van 9.00 - 12.30  
Oude Martinetstraat 2, 5751 KN Deurne  
 
Belastinghulp: Paul Nieuwendijk Batspade 32     0493 - 311446 
    

Ouderenadviseur/ Clientenondersteuner Hanneke van Leeuwen 
 
Tel. 06-83104872  Email: hannekevanleeuwen54@gmail.com 
 
Felicitatiedienst: A. Weijenborg - Maas G. v. Bakelstraat 6,    315334 

http://www.heiligewillibrorddeurne.nl
mailto:pastoor@heiligewillibrorddeurne.nl
mailto:info@levgroep.nl
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Ziekenbezoek:   Nelly van de Kerkhof - Damen Vendelier 1     06-30711710 
      Ria van Dijck - Munsters Hellemanstraat 78   06-23080204 
 
Wijkbodes: Harrie Meulendijks Heuvel 30,   317801 of 06-28809534 
 
Gem. Deurne    387711  
 
Huurders Belangen Organisatie Deurne, Asten   323200  
 
Stichting Seniorweb Deurne, Parkstraat 2, 5751 JZ Deurne  06-13547218 
 
Wijkhuis “D’n Houtenhoek” Haydnstraat 30,   311129 
 
“De Wik” Hellemanstraat 2b,   317927  
Toon van den Berkmortel   06-50818833 
 
Wijkraad Deurne West 
Diane Hurkmans Griegstraat 15, 5751 EW Deurne  06 18422483 

www.wijkraad-deurnewest.nl 
 
Lidmaatschap beëindigen: Dit kan alleen bij een van onze bestuursleden. 
 
Website van KBO Deurne West:  www.kbodeurnewest.nl 
 
Keuringsartsen: Je eigen huisarts vragen of…. 
Rijbewijskeuring in het Hofke van Marijke.  
www.rijbewijskeuringennederland.nl    06-34020700  en 06-34020733. 
Kijk op hun site voor de kosten. 
 
Dr. G. H. M. Bouten Vivaldilaan 1, 5707 RA  Helmond    0492 541248   € 40,- 
Dr. E. J. Kooijman Zeibergsestraat 120c, 5751 LN  Deurne    0493 310392   € 50- 
Dr. Ph. M. A. Wout Dorpstraat 29, 5758 AN  Neerkant    077 4662285   € 35,- 
M.D.S. Keuring Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR Asten   0493 690094  € 65,- 
 
Automaatje: Bespreken op  0493-441405 
Op werkdagen tussen 9.00 tot 12.00 uur. 
 
Redactie West Wijzer: Ria Honings en Hetty Verdonck 
Ria Oude Liesselseweg 68,   0493-319117 Email: riahonings1952@gmail.com 
Hetty Parkhof 50,   06-30470572 Email: j.verdonck1@gmail.com 
   
Contributie KBO Deurne West 
De contributie voor KBO Deurne West is € 26,00 per jaar. 

 

http://www.rijbewijskeuringennederland.nl
tel:0492%20541248
tel:0493%20310392
tel:077%204662285
mailto:riahonings@hotmail.com
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AGENDA 
 
 
 
Buiten de schoolvakantie’s elke donderdagmiddag  Inloopmiddag  
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Buiten de schoolvakantie’s elke maandagavond  Rikken en Jokeren 
In Wijkhuis “D’n Houtenhoek” om half 8. 
 
Zaterdag 28 september Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Dinsdag 1 oktober Alzheimer Café Peelland   
‘t Kwartier Kerkstraat 10 Asten 
Aanvang om 19.30 uur. 
 
Woensdag 2 oktober Koersballen 
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Dinsdag 8 oktober Middag van bemoediging in Ommel 
Zie verderop in deze West Wijzer. 
 
Woensdag 9 oktober Eten bij de Wik 
Zie de West Wijzer van september. 
 
Maandag 14 oktober Contactkoor “De stem van ons geheugen”. 
Samen zingen in het koor voor mensen met (beginnende) dementie  
en hun familie/mantelzorgers. Van 14.00 tot 16.00 uur 
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek". 
Entree - € 2,50, familie/mantelzorger (en koffie) gratis.  
Organisatie en aanmelding: 
Mieke Evers, 06 30427438, mieke.evers@hotmail.com 
Carolien van der Hulst, 06 49942004, carolien@zangwerk.com 
 
Woensdag 16 oktober Koersballen 
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Donderdag  17 oktober Ontspanningsmiddag in de Wik. 
Zie verderop in deze West Wijzer.  
 
 
 
 
 

mailto:mieke.evers@hotmail.com
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De jarige van de maand Oktober 2024 (vanaf 80 jaar en ouder). 
 
 
 28 - 10  Mevr. G. Aarts - Verspaay             Vendelier 7                           94 jaar 
 18 - 10  Mevr. M. v. Bakel - Martens    Pastoor Jacobsstraat 49 86 jaar 
15 - 10  Mevr. L. Beekman - v. Houts    Hogeweg 31    81 jaar 
10 - 10  Mevr. M. v. Geffen - Sleegers    Kruisstraat 113   80 jaar 
27 - 10  Dhr.    J. v. d. Heuvel            Zandbosweg 104          89 jaar 
13 - 10  Mevr. M. v. d. Heuvel      Schutsboom 10   80 jaar 
15 - 10  Mevr. M. v. Houts - v. Riel              Kruisstraat 167                   95 jaar 
  5 - 10  Mevr. M. Lammers - v. Leeuwen   Jules de Kortestraat 21   84 jaar 
27  -10  Dhr.    H. Matthijssen             Torenstraat 84           86 jaar 
16  -10  Dhr.    P. Nieuwendijk                      Batspade 32              87 jaar 
  3 - 10  Mevr. H. Sleegers - Lutters             Kuilheuvel 12    82 jaar 
11 - 10  Dhr.    F. Soszna - Meurice            Pastoor Jacobsstraat 42  84 jaar 
 

 

Van Harte Gefeliciteerd en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar! 

 
Zaterdag 19 oktober Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Woensdag  23 oktober Liederentafel in de Wik 
Zie de West Wijzer van september. 
 
Woensdag 30 oktober Koersballen 
in “De Wik” van 13.30 - 16.00 uur. 
 
Zaterdag 2 november Kienen   
in Wijkhuis "D'n Houtenhoek" van 14.00 - 16.00 uur. 
 
Dinsdag 5 november Alzheimer Café Peelland   
‘t Kwartier Kerkstraat 10 Asten 
Aanvang om 19.30 uur. 
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Bedevaartskerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel 

Uitnodiging  
 

Middag van bemoediging op dinsdag 8 oktober 2024 
14.00-16.00 uur bedevaartkerk Ommel 

 
Beste lezer, 
 
Al voor de 38ste keer wordt er jaarlijks in de bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van  
Ommel een speciale middag georganiseerd voor iedereen die op zoek is naar bemoediging, 
bezinning en ontmoeting in het leven: de Middag van bemoediging. 
Dit jaar is het thema van deze viering: Maria, help ons oog te hebben voor de ander. 
Indien u deze bijzondere viering wilt bijwonen dan bent u van harte welkom op  
dinsdag 8 oktober a.s. 
De middag start om 14.00 uur met een eucharistieviering, gevolgd door een koffiepauze, 
waarna er een Mariahulde met zegening zal plaatsvinden. 
De gasten mogen, als ze dat fijn vinden, een onverpakte bloem meenemen waar we een 
boeket van maken voor een bloemenhulde aan Maria. 
Rond 16.00 uur is de viering afgelopen. 
Wij kunnen geen plaatsen reserveren, het advies is om op tijd te komen als u bij elkaar wil 
zitten of een voorkeursplaats heeft. 
We gaan ervan uit dat alle deelnemers na afloop, gesterkt door de voorspraak van Maria, 
kunnen terugzien op een mooie middag! 
 
Voor aanmelding en opvragen van informatie kunt u mailen naar  
middagvanbemoediging@rkfranciscus.nl 
 
Wilt u liever telefonisch contact dan kunt u bellen met Hannie Maas,  
telefoonnumer 06-30010303 
 

 
Wij kijken uit naar uw komst! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de werkgroep 
Pastoor Steijaert en Hannie Maas, voorzitter 
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Ontspanningsmiddag voor al onze leden! 

Op donderdag 17 oktober in de “WIK” met 

 

 

 

 

 

 

 

HANS SOLO 

Accordeonist / Zanger 

Muzikale herinneringen zijn de bron van eeuwige jeugd! 

 

Het optreden begint om 14.00 uur 

De zaal is om 13.30 open. 

 

Er is een pauze en een loterij. 

 

Voor de loterij kunt u loten kopen voor € 0,50 per lot. 

Rond 16.30 uur is de sluiting van deze middag. 

 

Het bestuur wenst u een fijne muzikale middag toe! 
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Even voorstellen 
 
Hallo!  
 
Mijn naam is Ria Kandelaars, wijkcoördinator vanuit Zorg in Deurne/Levgroep.  
Ik ben bijna 58 jaar jong en woon in De Rips. 
Van oorsprong kom ik uit het westen van het land. Begin 2000 heb ik mijn huidige man (uit 
Gemert) leren kennen en een jaar later zijn we in Beek en Donk komen wonen. 7 jaar gele-
den zijn we verhuisd naar de Rips en daar woon ik nu nog steeds met veel plezier. 
Sinds mijn 19e ben ik altijd actief geweest in de zorg en het welzijnswerk. Eerst met de han-
den aan het bed, later als leidinggevende en vervolgens als coördinator van het vrijwilli-
gerswerk. Dit laatste eerst in een grote zorginstelling met 800 vrijwilligers. Daarna bij een 
welzijnsorganisatie waar ik naast de coördinatie van de vrijwilligers, ook de verenigingen 
met hun vragen en problemen ondersteunde.  
Sinds 3 juni 2024 ben ik vanuit Zorg in Deurne/LEVgroep als wijkcoördinator werkzaam on-
der andere in en voor de wijk  Deurne-West. Als wijkwerker ben ik aanspreekpunt in de 
wijk voor vragen, wensen en ideeën. Ik vind het leuk om met inwoners in contact te ko-
men. Ik hoor graag wat er leeft in de wijk. Samen kunnen we dan kijken en nadenken over 
verbeteringen of hoe goede ideeën gerealiseerd kunnen worden. 
Heeft u nu een vraag over zorg, welzijn, leefbaarheid of wat dan ook en u weet niet waar, 
of aan wie u de vraag moet stellen? Bel mij dan gerust. De kans is groot dat ik u naar de 
juiste plek of persoon kan verwijzen. En weet ik het niet? Dan heb ik gelukkig nog heel veel 
collega’s die mij kunnen helpen. 
Hopelijk tot snel! 
 
Groetjes Ria Kandelaars 
 
Wijkcoördinator Deurne-West, St. Jozef en Heiakker 
Telefoon:  06-89974908 
Mailadres: ria.kandelaars@levgroep.nl 
Werkdagen: maandag tot en met donderdag van 8:30 - 16:30  uur. 



9 

 
 

Ik, Tobias de oude knar 

zit af en toe graag aan de bar. 

De laatste keer dat ik het heb gedaan 

is toen ik mee naar het koersballen ben gegaan. 

 

Of ik meedeed….. ik had wel zin 

maar waar moest die bal nou in? 

Na wat uitleg van spelersmensen 

kon ik gooien, met mijn wensen. 

 

Zo’n koersbal doet niet wat je zou willen 

ik had de neiging om hard te gaan gillen. 

Niet schuin, naar de witte bal, rechtdoor, 

maar die gekke bal volgt zijn eigen spoor. 

 

Daar zit ‘m nou net de kneep en dat moet ik leren 

Het zal wel even duren voor dat het lukt, ik blijf het proberen. 

Al zal ik nog vaak voor anderen moeten wijken 

eens….. wil ik met de eer gaan strijken. 

Ria 
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Woensdag 11 Sept. 
Met de KBO een fietstocht van 40 km. 
 
Om 8.45 uur kwamen we bij de Wik bij elkaar om de 40 km te fietsen. 
Maar we wisten niet hoe de route er uit zou zien. Verrassing!!! 
Het was weer leuk om bekende te zien van vorig jaar, de 1ste fietstocht voor mij. 
Na ongeveer 2 km is het, héééé hier stoppen. 
En inderdaad, is WAUW! 
Die Leo Stevens van de Zeilberg is een active man met zijn Lepelprojecten 
Heel mooi gemaakt, de moeite waard voor iedereen, vele lepels op een andere manier bij 
elkaar gebracht.  
Na de bezichtiging, met de fiets verder en met dat mooie weer zeg voor onze fietstocht,  
iedereen geniet ervan. 
Na een aantal km gefietst te hebben en zin in een kopje koffie of thee bij de Reizende Man 
en niet vergeten de heerlijke vlaai met slagroom de fietstocht voortgezet. 
Wat is Brabant toch mooi, de heide en boerderijen en de Peel waar we fietsten. 
Ik dacht, o hier ben ik nog niet geweest. 
Wat mooi en heerlijke frisse lucht en Jan de Wind was er ook. 
Na een tijdje gepraat, gefietst en gekeken te hebben kwamen we bij Play Ground aan voor 
de lunch. 
We zaten aan de tafel, begon het me toch te regenen en niet zo’n beetje. 
Gelukkig hadden we de lunch! 
Na de soep, broodjes, vlees, kroket, koffie, de buikjes rond genoten te hebben zijn we op 
de fiets gestapt en heerlijk met het mooie weer verder gefietst. 
Zou het nog droog blijven vroegen we ons af? 
Na een tijdje kwamen we bij een boerderij en zagen we 2 koeien vrij los op het terrein  
lopen, na verloop van tijd gingen de koeien naar binnen en konden we kijken wat ze in het 
mooie kleine winkeltje hadden.  
Allemaal vers van de koeien. Maar ze hadden ook ijs, zo eentje genomen mm  mm  mm. 
Langzamerhand begon het te regenen, iedereen had wat voor de regen bij zich, aan ge-
daan en verder. 
De Peel is wel veel veranderd met meer water en de bomen gaan langzaam weg. 
Het heeft een uitzicht dat er meer vogels daar plaats kunnen nemen. 
Bij het Orthodoxe kerkje aangekomen kregen we een icoon of een armbandje aangeboden. 
Op de terugreis op het Leegveld mooie fietsroute aan de beide kanten water te zien, veel 
veranderd daar. Zo gingen we richting de Wik waar Toon was om ons te voorzien van een 
pilsje of frisdrank of een wijntje. 
 
Hartelijk Dank voor de mooie en gezellige Fietstocht en tot volgend jaar! 
 
Joke van Stiphout 
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Verslagje van de fietstocht. 
 
Op Woensdag 11 September waren we om 8.45 uur bij de Wik voor onze jaarlijkse  
fietstocht. 
 Er waren wel wat donkere wolken in de lucht, maar dat kon de pret niet drukken.  
 We vertrokken met 18 fietsers richting de Zeilberg, waar we tot onze verbazing werden 
verrast. Wat er achter de poort bij Leo Stevens voor kunstwerken stonden, allemaal  
gemaakt van lepels. In een woord geweldig! 
Daarna gingen we allemaal weer verder, lekker achteraf gefietst waar we normaal niet  
altijd komen . 
Rond de middag een lekkere lunch gehad, met soep en het lekkere kroketje naar binnen 
gewerkt. Wat schets onze verbazing toen we naar buiten keken: het goot er uit, maar wij 
zaten lekker droog en gezellig aan ons middagmaal. 
Weer op de fiets verder en de laatste km. viel de regen er met bakken uit,  
vlug onze regenjassen aan en op naar de Wik waar Toon ons opwachten voor een drankje  
en fijn wat na kletsen over de mooie tocht. 
Jean en Marij bedankt.  
  
Nelly v.d. Kerkhof  

Een berichtje van KBO Walsberg 
 
Dames/heren,  
 
Op donderdag 26 september, aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur, organiseert KBO 
Walsberg in het gemeenschapshuis Het Gerardushuis een themamiddag en een  
bijeenkomst over 80 jarig bevrijding van Deurne. In september 2024 is het al weer 80 jaar 
geleden dat Deurne bevrijd werd van de Duitsers. Nog steeds een grote historische  
gebeurtenis die wij niet zomaar voorbij willen laten gaan en daar extra aandacht op willen 
gaan vestigen. Wij stellen deze themadag ook open voor uw leden en andere belangstel-
lenden; ook zij zijn van harte welkom. De heer Gerard van Houdt zal een inleiding en een 
presentatie houden over het onderwerp. Hij heeft zich al jaren verdiept en gespecialiseerd 
in dit onderwerp en mag inmiddels een specialist en een deskundige op dit vakterrein en 
onderwerp genoemd worden. Het wordt een middag vullend programma. De toegang is 
geheel gratis.  
Misschien bent u nog in de gelegenheid uw leden hiervan op de hoogte te stellen.  
Dank voor uw medewerking.  
  
  
Groet,  
Het bestuur van KBO Walsberg, 
Secretaris Jan Manders  
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Ben jij Mantelzorger? 
 
 
 
Meld je dan vanaf 1 september aan voor de mantelzorgwaardering 2024! 
 
Je bent mantelzorg als je langdurig en onbetaald zorg en/of ondersteuning biedt aan  
iemand in je omgeving. Het gaat om extra zorg en ondersteuning, dus niet de gebruikelijke 
zorg en geen vrijwilligerswerk. Maar hulp vanwege een sociale relatie met een kind, ouder, 
vriend of buur. Deze zorg en ondersteuning is voor de ander onmisbaar.  
 
Als jonge mantelzorger groei je op in een thuissituatie waar een huisgenoot langdurige in-
tensieve zorg en/of ondersteuning ontvangt.  
 
Ook dit jaar wil de gemeente Deurne mantelzorgers bedanken voor de hulp en zorg die ze 
bieden aan een naasten.  
 
Hoe ziet de waardering eruit? 
Mantelzorgers ontvangen een Deurne cadeaucard ter waarde van € 100,-, te gebruiken bij 
lokale ondernemers. Jonge mantelzorgers (4 tot 18 jaar) krijgen € 100,- op hun bankreke-
ning na aanvraag. 
 
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een mantelzorgwaardering 
Je biedt minstens acht uur per week gedurende drie maanden in 2024 of meer 
Mantelzorgondersteuning aan een inwoner van Deurne. 
Jonge mantelzorgers groeien op in een thuissituatie waar intensieve zorg en/of ondersteu-
ning wordt gegeven.  
Per mantelzorger kan één waardering aangevraagd worden, ongeacht het aantal personen 
waarvoor je zorgt. 
Aanvragen tussen 1 september tot 1 december 2024 worden behandeld 
 
Zie voor de overige voorwaarden en aanmelding Mantelzorgwaardering Deurne | LEV 
Deurne, www.deurne.nl  

https://www.levdeurne.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/mantelzorgwaardering-deurne
https://www.levdeurne.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/mantelzorgwaardering-deurne
http://www.deurne.nl
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Koersbalverslag 

4 september 

 

Na de vakantie waren wij weer met 9 personen die 
er een spannende wedstrijd van maakten. Er zijn 
niet al teveel punten gescoord maar het was weer 
een tijdje geleden. Piet Raijmakers was vandaag de 
no. 1 met 21 punten. Nellie vd Berkmortel en Theo 
Aarts bezetten de tweede plaats met 19 punten. De 
hoogste score was deze keer door Jan van den  
Heuvel met 7 punten. Hennie Wismans en Piet 
Raijmakers scoorden 6 punten. 
 
 
 

18 september 
 

Op deze koersbalmiddag waren wij maar met 7  
personen. De afspraak die wij eerder hebben  
gemaakt om dan niet te gooien. Het idee van Joep 
om Harrie Meulendijks (de schrijver) toch op de lijst 
te zetten. Elke speler moest dan om de beurt  
gooien voor Harrie. Als er dan een speler bij kwam 
(Nellie van den Berkmortel) ging die gewoon  
meedoen ipv de speler. Hennie Wismans was  
vandaag de kampioen met 29 punten met een 
mooie voorsprong op de nummer 2. Mart Honings 

was de nummer 2 met 20 punten. Piet Raijmakers met een puntje minder was de nummer 3. Piet  
Raijmakers scoorde 8 punten in een beurt. Hennie Wismans scoorde 6 punten. 
 

No.1   Piet Raijmakers 21 

No.2   Theo Aarts 19 

No.2   Nellie van den Berkmortel 19 

No.4   Hennie Wismans 18 

No.4   Jan van den Heuvel 18 

No.6   Piet Kusters 16 

No.7   Mart Honings 11 

No.8   Ad Arts 5 

No.9   Tonny Martens 4 

No.1   Hennie Wismans 29 

No.2   Mart Honings 20 

No.3   Piet Raijmakers 19 

No.4   Franca Honings 17 

No.5   Harrie Meulendijks/Nellie vd.Berkm. 14 

No.6   Joep Mutsaers 11 

No.7   Ad Arts 10 

No.8   Tonny Martens 5 

 Wil ook jij een koersballetje gooien? 

Weet dat je van harte welkom bent. 
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Rozenkrans  (maand) 
 
Een liedje dat we destijds regelmatig in de schoolkapel zongen, begon aldus: 
U, rozenkrans bemin ik, reeds van mijn vroegste jeugd./ Ik zal u nooit verlaten, in 
droefheid of in vreugd/ Tot het ogenblik van mijn laatste snik/ bij dag, bij nacht blijft gij/ 
O, rozenkrans bij mij.  
Vooral in de maand oktober werd het ten gehore gebracht. Op de zevende wordt dan het 
feest van de Heilige Maagd Maria van de rozenkrans gevierd. Het is een gebedssnoer,  
ontstaan in de vroege middeleeuwen, met oorspronkelijk vijftien maal tien kralen,  
afgewisseld met een grotere kraal. Daaraan werden honderdvijftig Weesgegroeten gebe-
den, voorafgegaan door een Onze Vader.  
Op kostschool droegen de zusters zo’n lang snoer over hun habijt. Dat had voor ons, als 
leerlingen, het voordeel dat je een (strenge) zuster, net als bij een poezenbelletje, altijd 
hoorde aankomen. 
Tijdens het bidden overweegt men het levensverhaal van Jezus en Maria, in de zogeheten 
blijde, droevige, glorievolle en licht-geheimen. De verkorte versie: het zogeheten 
ʻrozenhoedjeʼ met vijftig Weesgegroeten, wordt het meest gebeden.  
Een aantal jaren geleden hield paus Johannes Paulus met jongeren een wereldwijde  
rozenkrans-gebedsronde, die veel weerklank vond. Sindsdien is het gebed steeds meer in  
opkomst. Alleen al op Radio Maria wordt het dagelijks in veel landen meegebeden.   
De meeste katholieken hebben wel een of meerdere rozenkransen. Zelf heb ik er een  
aardige collectie van. Gekregen of verzameld. Heel dierbaar is voor mij het handgeknoopte  
rozenkransje dat op het hoofdkussen van het sterfbed van mijn moeder lag.  
Het gebed heeft altijd een rustgevende uitwerking. De cadans van de herhaling lijkt op  
mediteren. Bij slapeloosheid werkt het bij mij beter dan een tablet. 
 
Eens zat ik ’s avonds laat in de trein. Op weg naar een ernstig zieke vriendin. Vrijwel alleen 
in de coupé, haalde ik mijn rozenkrans tevoorschijn om voor haar te bidden. Bij een  
volgend station stapte er een moslima in, die nog net zichtbaar, iets verderop ging zitten. 
Even later zag ik, dat ook zij een gebedssnoer in handen had. Bij het uitstappen glimlachten 
we even naar elkaar; een blik van verstandhouding. Bij het opruimen van een kast vond ik 
onlangs een paar schriften uit mijn lagere schooltijd terug. Een ervan uit de vijfde klas. 
Meteen zag ik het goedige gezicht van Zuster Donata voor me. Zij liet ons zoveel mogelijk 
gedichten uit het hoofd leren. ʻEen rijkdom voor het levenʼ, noemde ze dat.  
In een zo mooi mogelijk, foutloos handschrift, waarop ik kennelijk mijn uiterste best had 
gedaan, staat een Maria-gedicht, naast een prent van een Chinese madonna uit een  
missietijdschrift. Het heet: De rozenkrans. Hele gedeelten ken ik nog van buiten. Een van 
de coupletten luidt:  
ʻWeesgegroet, bidden de kinderen/ Gij die onze Moeder zijt/ Laat geen enkel kwaad ons 
hinderen/ Houd ons bij de hand, altijd.ʼ 
 

Tot mijn grote geluk heeft Maria dit gebed verhoord! 

Louise Leneman     
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